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2e Paasdag is                     Kunstdag!

2e Paasdag

Op maandag 21 april gaan we op een laagdrempelige manier aan de slag met het
maken van Kunst. Het maakt niet uit of het een grote of kleine ‘k’ is. 
Als we er maar lol in hebben! Je kunt bijvoorbeeld iets schrijven over het thema,
een liedje of gedicht, een dansje maken of iets tekenen of schilderen op het platte
vlak. Of wellicht iets in 3D maken. Alles kan. Je mag ook zelf materialen
meenemen.

Het thema is geënt op Pasen, symbool van hoop, groei, lente, vernieuwing. 
We laten ons inspireren door het citaat: 
‘Groeien is springen in het onbekende telkens weer’

Speciaal voor deelnemers van het Leontienhuis 
Maandag 21 april, 2e Paasdag
Van 10:30 uur tot 16:00 uur
Deelname €8,50
Graag vooraf aanmelden via website 


